Armbandjes maken
De mooiste kralen worden verzameld op een draadje. Nog een luitinkje eraan en kom je weer mooi voor de dag. Deze activiteit is natuurlijk niet alleen voor meiden. Ook stoere jongens, komen weg met een mooie armband of ketting.
Lipgloss maken voor meiden
Lipgloss kun je natuurlijk gewoon kopen. Maar wat is er nou leuker dan het zelf maken! Speciaal voor de meiden gaan we aan de slag om lipgloss te maken in de mooiste kleuren en lekkerste smaakjes. War dacht je bijvoorbeeld van cocossmaak? Mmmm.
Minions maken
Eerst gaan we de vrolijke mannetje inkleuren. Daarna knippen we ze uit en plakken we ze op de mooiste platen. Wie zorgt er voor het kleurrijkste geheel? Laat je creativiteit los.
Mozaïek maken
Met verschillende kleuren steentje van verschillende groottes, ga je aan de slag. Een mooie foto, of een groot dienblad. Mogelijkheden genoeg om er een kleurrijk geheel van te maken.
Kerststukje maken
Bij deze tijd van het jaar hoort uiteraard een stukje maken. En niet zomaar een stukje, maar een schitterend kerststukje. Met alle versiersels erbij. Linten, sneeuw, kerstballen. Wat ga jij met dit mooie kunstwerk doen?
Paaseieren schilderen
Iedereen krijgt één ei en lekker veel verschillende kleuren verf. Maak het ei zo mooi als je kunt. En als je klaar bent, wil je hem dan opeten of toch liever bewaren?
Paashaas maken
We gebruiken een wc-rol, wat vouwblaadjes, een schaar en verf. Dan maken we een mooie paashaas die op jouw net geverfde paaseieren kan passen.
Palmtak maken
Heb jij 'groene vingers' en kun je met een hamertje en spijkers overweg? Dat komt mooi uit want we gaan een palmtak maken. Maar natuurlijk gebruiken we niet alleen takken, ook crêpe papier komt er aan te pas.
Papier maché maskers
Lekker kliederen met lijm, papier en verf. Het mengsel doen we op een ballon en dan laten drogen. Het resultaat mag je dan beschilderen. Maak jij een vrolijk masker voor carnaval?
Sfeerlichtjes maken
Ideaal voor rond de kerstdagen. Maar ook op lange zomeravonden kunnen deze lichtjes op tafel staan. Met glasverf maak je de mooiste creaties. Nu nog een theelichtje erin en klaar! Het licht geeft een mooi effect op de verf.
Sinterklaas masker maken
Wil jij ervoor zorgen dat de Sint nog snel al je foutjes goed keurt van het afgelopen jaar. Zodat jij geen roe, maar toch zoet krijgt. Maak dan een mooi masker voor Sinterklaas en zet nog snel je schoen.
Sneeuwbol maken
Een echt typisch iets van de winter is natuurlijk de sneeuwbol. Een glazen potje gevuld met water en daarin een beeldje. Het is toch schitterend dat jij zelf dit beeldje bent en je zelf helemaal in kerstsferen waant op het moment dat de sneeuw langs jouw eigen foto naar beneden dwarrelt.
Vliegtuigjes vouwen
Er zijn veel verschillende modellen die we kunnen vouwen. En als jij jouw vliegtuig af hebt, moet je hem natuurlijk uittesten. Hoe lang blijft die van jou in de lucht?
Zelfportret schilderen
Heb jij wel eens écht goed naar jouw eigen gezicht gekeken? Zo goed dat je er een schilderij van kunt maken? Laat maar zien dan! 
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